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Andere bril?

De volgende uitgave van de 
Bron, nr.12, is de laatste voor het  
zomerreces. Deze verschijnt op 19 
juni. Kopij en advertenties voor die 
uitgave moeten maandag 10 juni 
om uiterlijk 19:00 uur binnen zijn bij 
de redactie. 

De draad wordt weer opgepakt op 
28 augustus; dan verschijnt Bron 
13. Kopij en advertenties voor die 
uitgave worden uiterlijk maandag 
19 augustus verwacht, ook weer 
uiterlijk 19:00 uur. 

Redactie De Bron

Ook in de zomermaanden kunnen 
de senioren van Ugchelen en om-
geving genieten van een lekkere 
maaltijd en een gezellig samenzijn! 

Data: 
zondag 9 juni
aanmelden kan tot 5 juni; 
zondag 21 juli  
aanmelden kan tot 17 juli; 
zondag 18 augustus  
aanmelden kan tot 14 augustus 

Plaats en tijd: Kerkelijk Centrum de 
Duiker, Hoenderloseweg 10, om 
12.00 uur Prijs: € 10,00 pp inclusief 
een drankje. Aanmelden bij Ans 
van Amersfoort, tel. 06 55588273.  

U bent van harte welkom! 
Het team van Duikeruit

Komende Bron 
laatste voor de vakantie 

Dáár ziet ze hem liggen, 
de gitaar die ze doneerde. 
Streelt ‘m voor het laatst, 

blaast een kusje toe. 

Op de WPU

Nico
 

Eetcafé Duikeruit gaat 
door in de zomer!! 

Staatsbosbeheer organiseert op 
Vaderdag, zondag 16 juni van 
11:00 tot 16:00 uur de schaap- 
scheerdersdag op Hoog Buurlo.

De schapen worden traditioneel 
met de hand geknipt of met de ton-
deuse geschoren. Ook zijn er ver-
schillende activiteiten voor jong 
en oud, en er is een kleine Veluw-
se markt. De entree is gratis. Voor 
deelname aan een aantal activitei-
ten vragen ze een kleine bijdrage.

Voor kinderen is er van alles te be-
leven op de schaapscheerdersdag. 
Ze kunnen knutselen met wol en 
vilt, het vernieuwde blotevoetenpad 
lopen en een broodje bakken boven 
het vuur. Vaders en moeders kunnen 
deelnemen aan stoere activiteiten als 
strozak werpen, of samen met je kind 
de hoogste stapel boomstamschijven 
maken. De winnaar mag met het hele 
gezin op excursie met de boswach-
ter. Rond 12:00 en 14:00 uur vertelt 
herder Wilfried over zijn beroep, zijn 

schapen en laat hij zien hoe hij zijn 
kudde hoedt. Rond de schaapskooi 
is een markt met Veluwse streek-
producten, kleding en andere mooie 
producten.

“Het schaapscheren is een tradi-
tie”,  vertelt  herder Wilfried Buitink. 
“Zo laten we het ambacht van vroe-

ger zien.” De meest gestelde vraag 
die Wilfried krijgt: “Of ik nooit een-
zaam ben, op die grote stille heide?”  
Alleen is hij nooit. “De dieren houden 
me gezelschap. De honden, de scha-
pen, het buiten zijn. Daar kan geen 
kantoorbaan tegenop.” Een tip! Kom 
op de fiets!

Foto: Johan van Veen

Het was als vanouds. Zaterdag 1 juni, een sfeervolle 
markt met volle kramen, verkopers die hun best de-
den de spullen aan de man of vrouw te brengen en 
vele enthousiaste kopers. Na de ophaaldag op 25 mei 
heeft een grote groep vrijwilligers alles gesorteerd, op 
waarde geschat en er een prijskaartje aan gehangen. 

Dit jaar heeft de markt het prachtige resultaat opge-
leverd van € 33.276,-. Veel goede doelen kunnen 
we daarmee ondersteunen. In de volgende Bron een  
uitgebreid verslag met foto’s .  

Foto’s: Harry Maathuis

Schapen scheren op Hoog Buurlo

Wat was het weer gezellig!  
WPU 2024
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2900 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Nico van Dam, tel. 3124044 
Eindredacteur volgende Bron:
Chris de Winter, tel. 06-10917060   

Fotograaf van deze Bron: 
Willem Jan Hagens, tel. 06-11420953 
Fotograaf volgende Bron
Johan van Veen, tel. 06-53376676    

Volgende Bron verschijnt op 19 juni
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 10 juni 19:00 uur. 

Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl 
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Zalencentrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
Predikanten: 
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Ds. R. Lafeber , tel. 06-23825863
predikantCRL@bronkerk.nl   
Kerkenraad: Voorz.: Mw. D. Brands
tel. 06-37352918
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: Collectebonnen, 
Vragen en Ledenadministratie
kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286

Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635
Diaconie Prot.Gem. Ugchelen
NL86RABO0373748043
 
Meer informatie: www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie: Petra van Doorn, 0900-8844 
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
politiebureau Europaweg

Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Harco Wolters, tel. 5215008
E-mail: info@dorpsraadugchelen.nl

Noaberschap Ugchelen
Wineke Blom, tel. 06-41816541
Annemieke Debets, tel. 06-14976776
Marja de Winter, tel. 06-14479822
Mirjam Gensen, tel.06-46817843
  
Vereniging Ugchelens Belang:
Dorpshuis: tel.nr.: 5335144
E-mail: secretaris@ugchelensbelang.nl 

Huisartsenpraktijk Ugchelen
M. Flenter-Tiemessen
Bogaardslaan 56, tel. 5333361

Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei
C.J. Haverkamp en T. Mons
Bogaardslaan 56, tel. 5331510

Tijdens avond, nacht en 
in het weekend tel. 085-079-1110
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Kerkdiensten
Op zondag 7 juli houden we voor 
de laatste keer dit seizoen een 
Feestje voor kinderen van 3 t/m 
11 jaar, dit in plaats van zondag 
16 juni. 

We pakken het deze keer an-
ders aan: we beginnen op een 
ander tijdstip, nl om 11.30 uur 
en eindigen dus ook eerder, nl 
ongeveer 13.30 uur. We draaien 
het programma om: eerst het Bij-
belverhaal, daarna spelletjes en 
activiteiten en daarna picknicken 
we samen. Je begrijpt het al: we 
gaan naar buiten (als het weer het 
toelaat). 

Wie mee wil doen met kinderen 
of kleinkinderen kan deze datum 
alvast noteren. Iedereen is wel-
kom. In de volgende Bron meer 
informatie.

Juni
wo 5	 Handelingen 4:32–5:11
do 6	 Handelingen 5:12-21a
vr 7	 Handelingen 5:21b-32
za 8	 Handelingen 5:33-42 
zo 9	 Handelingen 6:1-15
ma 10	 Handelingen 7:1-16
di 11	 Handelingen 7:17-34
wo 12	 Handelingen 7:35-43
do 13	 Handelingen 7:44–8:1a
vr 14	 Marcus 4:1-12
za 15	 Marcus 4:13-23 
zo 16	 Marcus 4:24-34
ma 17	 Jesaja 30:1-8
di 18	 Jesaja 30:9-18
wo 19	 Jesaja 30:19-26	  	
 

In de maand JUNI sparen we voor 
de Voedselbank: Pakjes drinken, 
limonade siroop, snoepgoed, koek  
e.d.

Ook andere houdbare producten 
zijn altijd welkom.  

De producten voor de voedsel-
bank kunt u brengen in de kerk, 
daar staat een mand.  

Ook door de week zijn er overdag 
en in de avond activiteiten in de 
kerk en u kunt dan ook artikelen 
voor de voedselbank brengen.  

Alvast hartelijk bedankt.  

Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
Informatie over vieringen en  
activiteiten in de Bronkerk kunt u ook 
lezen in de digitale nieuwsbrief (DNB).
Hiervoor kunt u zich aanmelden via: 
aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@
bronkerk.nl

Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl)
Informatie over vieringen en  
activiteiten kunt u ook lezen in de  
digitale nieuwsbrief. 
Hiervoor kunt u zich aanmelden via: 
info@sintfranciscusparochie.com

Randerode: Bezoekers zijn van 
harte welkom in de vieringen.

Online vieringen
Bronkerk: via www.kerkomroep.nl 
en YouTube. Een link hiervoor staat 
op de website van de Bronkerk en in 
de DNB.

Onze Lieve Vrouwekerk: 
via www.kerkdienstgemist.nl. Een link 
hiervoor staat op de website van de 
OLV. 

Zaterdag  8 juni
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
16.30 uur: Eucharistieviering; 
pastoor Henri ten Have; stille mis.  

Zondag 9 juni 
BRONKERK 
10.00 uur: ds. Eline van Iperen; 
dienst van schrift en tafel 
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
13.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor Henri ten Have  
RANDERODE 
10.30 uur: dhr. H. de Jong; 
protestantse viering. 

Zaterdag 15 juni
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
16.30 uur: Eucharistieviering; 
pastor Sebastian Gnanapragasam 
m.m.v. cantor 

Zondag 16 juni 
BRONKERK 
10.00 uur: ds. Aad Woudenberg; 
Harderwijk  
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastor Sebastian Gnanapragasam; 
m.m.v. Credo 
RANDERODE 
10.30 uur: mevr. M Koppejan; 
protestantse viering      

Diaconale collecten Bronkerk
9 juni:    Werelddiakonaat 
16 juni:  Eigen diaconie 
  

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

Uitgangscollecte:
juni:
Stichting Sant ’Egidio Apeldoorn 

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur ’s 
morgens op maandag tot en met  
vrijdag; predikantei@bronkerk.nl  
tel. 055-8438214
Ds. Regina Lafeber: maandag t/m 
donderdag; predikantcrl@bronkerk.nl 
tel 06-23825863

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Ans van Amersfoort, tel. 06-5558 8273 
b.g.g. Hetty Wouda tel. 06-25597958

Feestje in de Kerk, 
maar dan anders 

“Waai, waai, nieuwe wind, waai 
schoon, wek levenslust.” Was de 
laatste zin van het lied ‘Een vogel, 
ze broedt’ van Iona tijdens de afge-
lopen Pinksterviering. Het bleek een 
tongbreker, deze laatste zin. Maar dat 
mocht de pret niet drukken tijdens de 
oecumenische Pinksterviering! 

Het thema van de dienst was ‘hoop’. 
In een wereld waarin er soms geen 
reden meer lijkt te zijn voor hoop, gin-
gen wij met elkaar deze zondagoch-
tend op zoek naar wat hoop toch nog 
kan betekenen. Aan het begin van de 

viering werd iedereen gevraagd om 
via de telefoon de eigen associaties 
met het woordje ‘hoop’ te delen. Daar 
kwam een mooie collectie uit! 

Woorden als ‘toekomst’, ‘vertrouwen’, 
‘vrede’, ‘verwachting’ en ‘blijdschap’ 
zijn groter dan de rest en zijn dus het 
meest genoemd. Verder lazen we 
over het kleine meisje van hoop, dat 
tussen haar grote zussen geloof en 
liefde in loopt, en tegelijkertijd overal 
tussendoor dartelt en dus overal te 
vinden is, ook al zie je haar misschien 
soms over het hoofd.  

Het was een mooi, bemoedigend 
samenzijn. Iedereen kreeg bij het 
verlaten van de kerk een bloembol 
mee, als teken voor de hoop: een 
verschrompeld bolletje, de ene klei-
ner dan de ander, en wij mensen niet 
wetende wat eruit gaat komen (hoe-
wel sommigen dat toch alvast pro-
beerden te voorspellen). 

Nu maar hopen dat ze vlug en mooi 
gaan bloeien, om de hoop levend te 
houden! 

Ds. Regina Lafeber

UIT DE BIJBEL

Wat betekent hoop voor jou? 

Voedselbank
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Nieuws vanuit de Dorpsraad
Wat vliegen die weken toch voorbij, het lijkt nog zo kort-
geleden dat ik mijn intro schreef voor de vorige Bron. Ik 
schrijf dit stukje eerder dan normaal omdat we morgen 
op vakantie gaan. We gaan heerlijk een weekje met 
de camper op stap. We pakken zo met regen in, maar  
rijden vast de zon tegemoet. Het doel is Praag, naar we 

hebben gehoord is het een hele mooie stad. Verder geen 
vastomlijnd plan, dus daar waar we het mooi vinden blij-
ven we langer en als we minder geboeid zijn door een 
plek rijden we gewoon lekker door. Helemaal zin in!

Diane Kokke

Doorsteek De Witte Locatie 
vanaf nu officieel voetpad 

Contactpersonen

Op verzoek van de Vereniging van 
Eigenaren van de patiowoningen 
op de “De Witte Locatie” heeft de 
Gemeente Apeldoorn de paden 
langs de voordeuren van de wo-
ningen en het nieuwe bruggetje 
over de Ugchelse Beek officieel 
omgevormd tot voetpad. Hiertoe is 
een verkeersbesluit genomen dat 
op 13 mei 2024 is gepubliceerd. 
De blauwe borden zijn inmiddels 
geplaatst. 

Het bruggetje is in het kader van 
de bouw van de patiowoningen 
gerealiseerd en was van begin 
af aan al bedoeld als wandelpad. 
Met name sinds het afsluiten van 
de Molecatenlaan in verband met 
de herinrichting van het centrum 
is het nieuwe bruggetje door veel 
mensen ontdekt als korte route 
tussen de Ugchelseweg, de par-
keerplaats van de Albert Heijn en 
richting de Molecatenlaan. En daar 
is helemaal niets mis mee, want 
het bruggetje mag door iedereen 
worden gebruikt. De paden langs 
de wadi en de voordeuren van de 
patiowoningen zijn heel smal, en 
de voordeuren komen pal uit op 
deze paden. Om de veiligheid van 
iedereen te waarborgen is het niet 
gepast om hier fietsverkeer toe te 
staan. 

De Gemeente Apeldoorn heeft 
er uitdrukkelijk voor gekozen om 
geen hekjes voor het bruggetje 
te plaatsen om op die manier de 
doorgang voor fietsers te belem-
meren. De reden hiervoor is dat de 
doorgang voor scootmobielen en 
rollatorgebruikers mogelijk moet 
blijven. Door laten slingeren en 
schuin laten aansluiten van de ver-
binding tussen het bruggetje en het 
bestaande pad langs de beek aan 
de kant van de Albert Heijn is geko-
zen voor een praktische oplossing. 

Bij deze dan ook de oproep om als 
(brom)fietser even af te stappen 
ter hoogte van de blauwe borden 
of om te rijden via de Ugchelseweg 

en de Molecatenlaan als afstappen 
teveel gevraagd is.

Maik van Liempt

Veiligheid & Mobiliteit
Maik van Liempt, 06 - 21469249

Zorg & Welzijn 
Bas te Riele, 06 - 55327707 

Wonen, Voorzieningen & 
Duurzaamheid 
Tom Mulder, 06 - 14770031  

Cultuur  & Recreatie 
Harco Wolters, 06 - 12439832 

Groen & Water 
vacant - tijdelijk Harco

Levend Kerstverhaal
Geef je op een doe mee!

Algemene Ledenvergadering 
donderdagavond 27 juni 

Dorpshuis Ugchelens Belang 

We hebben een nieuwe datum vast-
gesteld voor onze ALV en wel op 
donderdagavond 27 juni. Deze wordt 
zoals gebruikelijk gehouden in de gro-
te zaal van het Dorpshuis Ugchelens 
Belang. De stukken voor de vergade-
ring zullen tijdig op de website wor-
den geplaatst. We zullen die avond 
ook ons kandidaat-bestuurslid Jaap 
aan jullie voorstellen en we hopen dat 
zijn toetreding tot het bestuur van de 
Dorpsraad aan het einde van de ALV 
een feit is.  

Tot op dit moment hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld, dit kan nog 
tot uiterlijk zeven dagen vóór de alge-
mene ledenvergadering. De kandi-
daatstelling moet zijn voorzien van vijf 
ondertekende bekrachtigingen door 
leden van de Dorpsraad en kan wor-
den doorgegeven aan onze secreta-
ris Harco Wolters via ons emailadres 
info@dorpsraadugchelen.nl 

Ledenvergadering 
Dorpsraad op 
donderdag 27 juni

Voetpad en bruggetje over de Ugchelse Beek (Foto Dorpsraad Ugchelen)

Op dinsdag 28 mei was er in UB 
een informatiemarkt ‘Ugchelen in 
ontwikkeling’ georganiseerd. De be-
langstelling daarvoor was groot; bij 
de opening stroomde de grote zaal 
al direct vol. Het ging dan ook om de 
herinrichting van Ugchelen, om de 
grootschalige sanering van de gas- 
en waterleidingen en de planning van 
woningbouwprojecten. Een goed ini-
tiatief van de Dorpsraad i.s.m. de ge-
meente dat duidelijk in een behoefte 
voorzag. Maar het mag wat professi-
oneler met bv. het beeldmateriaal op 
staande panelen, zodat je ook iets 
kunt zien als je er met vijftien mensen 
voorstaat…

Nico van Dam

Chaotische informatiemarkt
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Zwaarden omsmeden tot ploegscharen 
OVERWEGING

Er gaat voor mij geen dag voorbij, 
dat ik niet aan oorlog wordt herin-
nerd. Vijf jaar lang heb ik de twee-
de wereld-oorlog meegemaakt.  
Als ik naar het nieuws kijk of de 
krant lees word ik dagelijks met 
oorlog geconfronteerd.  

Van mijn ouders mocht ik geen 
katapult of een speelgoedgeweer-
tje hebben; je zou er een vogel of 
mens mee kunnen bezeren. Vader 
en moeder waren antimilitarist! 
Als kind hoorde ik mijn vader uit 
de Bijbel lezen: ‘Die het zwaard 
opneemt zal door het zwaard ver-
gaan’  (Mattheus 26 vers 52)  

Vervolgens werd er gelezen uit 
het Bijbelboek Jesaja hoofdstuk 2 
vers 4 b´ En zij zullen hun zwaar-
den omsmeden tot ploegscharen 
en hun speren tot snoeimessen’ 
Ik heb mijn hele leven deze tekst 
meegedragen. Jesaja zegt: ” zij 
zullen de oorlog niet meer leren.”  

Toen ik als 22 jarige in militaire 
dienst moest, stond ik voor de keus: 
dienstplicht uitvoeren of weigeren.  
Weigeren betekende: melden bij 
de strafgevangenis in Veenhuizen.  
Ik was geen held, en zocht een 
uitweg. Ik vroeg om toegelaten 
te worden tot de geneeskundige 
troepen. Zo gebeurde, en ik kon 
op een aanvaardbare manier mijn 
dienstplicht vervullen. 

Vermeldenswaard vind ik het vol-
gende: de Sovjet- Unie schonk in 
1959 een groot standbeeld van de 
hand van Evgeny Vuchetich , met 
aan de Bijbel ontleende anti –oor-
logsthema: Zwaarden omsmeden 
tot ploegscharen. Het beeld 153 
m. hoog bevindt zich bij het hoofd-
kwartier van de Verenigde Naties 
in New York. 

Ik besluit met het lied van J. 
Oxenham:  

Roelf Bronger Poppema  
Majoor L.d.H.

Bert werd geboren op 3 mei 1963 
in Sneek, als de oudste zoon van 
Jan en Arda Pol. In Longerhouw 
bracht hij het eerste deel van 
zijn leven door. Als zoon van de 
dominee is Bert met zijn ouders 
en zus Geerte twee keer verhuisd; 
eerst naar Bergum, later naar 
Ugchelen. Daar zat Bert op de 
basisschool en vervolgens ging hij 
in Apeldoorn naar de middelbare 
school. 

Vanaf zijn 14e jaar kreeg Bert 
psychische problemen. Hij werd 
gediagnosticeerd met paranoïde 
schizofrenie. Een aantal keren 
heeft hij geprobeerd om op 
zichzelf te wonen, maar uiteindelijk 
ging dat niet. Daarom werd hij 
opgenomen in verschillende 
locaties van GGNet. Dat was niet 
altijd even makkelijk. Het liefst zag 
hij zichzelf samenwonen met een 
fijn gezin, met een lieve vrouw en 
kinderen. Daar bleef hij tot aan het 
eind op hopen. 

Hoe zwaar het leven van Bert 
ook kon zijn, hij deed altijd zijn 
best om vast te houden aan zijn 
dromen en te genieten van de 
dingen om hem heen. Zo was hij 
in de laatste tijd voor zijn dood 
van plan om stalknecht te worden. 
Bert hield van paarden en totdat 
hij een hernia kreeg, genoot hij 
dan ook volop van de buitenritten. 
Ook verzamelde Bert graag mooie 
spullen, die anderen misschien 
heel ‘gewoon’ vinden, maar waar 
hij van genoot. 

Bert had astma-bronchitis. Dat 
werd in de laatste weken erg 
zorgelijk, waardoor hij in het 
ziekenhuis terechtkwam. Daar 
konden ze niet veel meer voor 
hem doen en daarom stuurden 
ze Bert terug naar zijn woonplek, 
verpleeghuis Marken Haven in 
Beekbergen. 

Daar is Bert op 11 mei in zijn 
slaap overleden, op 61-jarige 
leeftijd. Zijn naasten zullen hem 
altijd herinneren als zorgzaam, 
vastberaden en dapper. We hopen 
en bidden dat Bert nu de rust heeft 
gevonden die hij altijd zo zocht. 

Regina Lafeber

Hoop  

Wij gedenken
Jelle Bert Pol

Diep in onszelf dragen wij de hoop. 
Als dat niet het geval is,  
is er geen hoop meer. 

Hoop is een kwaliteit van de ziel  
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart,  
voorbij de horizon verankerd. 

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis 

is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. 
Hoop is ergens voor werken  
omdat het goed is, 
niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme. 
Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 
Het is de zekerheid  
dat iets zinvol is 
onafhankelijk van de afloop,  
onafhankelijk van het resultaat. 

Václav Havel, 
Tsjechisch dissident, schrijver en president

Geef vrede op aard, o God, voor elk en voor altijd.  
Een vrede, steunend op uw wil en uw gerechtigheid.  
Uw macht alleen maakt vrij, breekt alle banden stuk  
en brengt in  ‘dof en dor bestaan weer leven en geluk. 
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Dit jaar bestaat de Bronkerk 
honderd jaar. We willen dit 
bijzondere feit niet zomaar voorbij 
laten gaan. De Bronkerk heeft 
immers een centrale plek in het 
dorp.  

Van 11-15 september is er een 
feestweek. Een bijzondere 
gebeurtenis vind plaats op 
woensdag 11 september om half 8 
’s avonds. Save the date! 

Elk jaar is er in de zomermaanden 
een expositie in de Bronkerk. 
Onder het motto ‘de kerk is open’  
toont een kunstenaar zijn of haar 
creaties en kan men in de kerk ook 
even zitten voor bezinning, een 
kaarsje aansteken of luisteren naar 
muziek. 

In het kader van honderd jaar 
Bronkerk doen we het dit jaar 
anders.  In het  voorjaar hebben 
veertien mensen onder leiding  
van onze bekende plaatsgenoot 
Marius van Dokkum een werkstuk 
gemaakt. Deze zullen dan te zien 
zijn. Daarnaast hebben we aan de 
scholen in Ugchelen, de Eloy en 
IKC Spreng, gevraagd werkstukken 
te maken die verband houden met 
honderd jaar Bronkerk, of de bron 
/ water, sprengen / beken. We 
hebben hen de vrije keus gegeven. 
Met veel enthousiasme is hieraan 
gewerkt en ze willen graag hun 
werkstukken laten zien tijdens de 
uren dat de kerk open is.  

Ook zijn er oude tekeningen van de 
kerk en  toga’s (predikantenkleding) 
te bewonderen.  

Genoeg om een kijkje te komen 
nemen !! 
 
De openingstijden zijn vanaf 9 
juli tot 29 augustus elke dinsdag, 
woensdag en donderdag van 
11 uur -15 uur. Om iedereen 
gelegenheid te geven de 
tentoonstelling te bezoeken is de 
kerk  in die periode ook open op  
vrijdag van 17.00 uur tot 20.00 uur    

Bijzondere expositie 
‘De Kerk is open’  

Op 21 april 1954 werd Wim gebo-
ren in Amersfoort. Daar heeft hij 
heel zijn leven gewoond. Hij ging 
daar naar de openbare kweek-
school en wist precies wat hij 
daarna wilde: het onderwijs in. 
Dat heeft hij jarenlang vol passie 
en plezier gedaan. De kinderen 
van de school waren ontzettend 
blij met meester Wim, die ieder 
kind gelijk behandelde en geen 
onderscheid maakte. 

In Amersfoort ontmoette hij Mar-
griet. Samen deden ze belijdenis 
in de Nederlandse Hervormde 
Kerk en daar trouwden ze ook. 
Kinderen waren een grote wens, 
maar die wens bleef verdrietig ge-
noeg onvervuld. 

Samen hebben ze tot aan zijn 
sterven in Amersfoort gewoond. 

Toch kwamen ze in Ugchelen 
terecht. Op camping De Wapen-
berg hadden Wim en Margriet 
een caravan, waar ze het liefst 
zoveel mogelijk tijd doorbrachten, 
nadat Wim met pensioen ging 10 
jaar geleden. Omdat ze hier zo-
veel tijd doorbrachten, gingen ze 
naar de Bronkerk. Daar voelden 
ze zich zo thuis dat ze lid werden. 
Wim is zelfs 6 jaar lang contact-
medewerker geweest. 

Wim was een bezige bij. Zo was 
hij ook vrijwilliger op ’t Leesten, 
waar hij rondleidingen gaf en 
mooi kon vertellen over de natuur 
en geschiedenis daar. Ook kon 
hij genieten van de cruises die hij 
met Margriet maakte. Zo bezoch-
ten ze veel landen en steden. 
Wim nam dan zijn verrekijker mee 
en zag als eerste de zeehondjes. 

In 2023 werd Wim behandeld 
tegen blaaskanker. Dat leek po-
sitief, tot er aan het eind van het 
jaar toch weer klachten ontston-
den. Begin 2024 werd zijn blaas 
verwijderd. De revalidatie was 
moeizaam, maar na een tijdje 
mocht hij dan naar huis. Helaas 
werd uiteindelijk duidelijk dat er 
sprake was van meerdere uit-
zaaiingen door het lichaam. Wim 
wilde niet meer aan chemothera-
pie beginnen. De laatste tijd ging 
hij snel achteruit. Op 4 mei werd 
Wim opgenomen in het hospice 

in Amersfoort, waar hij liefdevol 
werd verzorgd. Op 12 mei over-
leed hij. 

In de dankdienst voor Wims leven 
klonken de klanken en woorden 
van Psalm 23: “De Heer is mijn 
herder, het ontbreekt mij aan 
niets.” Zo heeft Wim dat tijdens 
zijn leven ervaren, ondanks de 
moeilijkere tijden, en in die dank-
baarheid zullen we Wim dan ook 
herinneren.  

Regina Lafeber

Wim van der Doe
WIJ GEDENKEN:

Verlies van mentale scherpte en 
helderheid (na behandeling tegen 
kanker) is een goede beschrijving 
van het chemobrein. Tekenen hier-
van zijn o.a. concentratieverlies, 
prikkelgevoeligheid en moeite met 
onthouden en focus. Dit heeft een 
grote impact op je dagelijkse leven. 

Op maandag 10 juni organiseren 
wij een ontmoetingsbijeenkomst 
waarin dit aan bod komt. Oncolo-
gieverpleegkundige Jeroen Martijn 
Plette is samen met Ellen (Stichting 
‘kLEEF!) aanwezig om hier meer 
over te vertellen. Tevens is er ook 
ruimte voor het stellen van vragen 
en uitwisselen van ervaringen. De 
bijeenkomst start om 13.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. 

Indien je geïnteresseerd bent meld 
je dan aan. Bel of mail ons. Dat 
kan telefonisch op nummer (055) 
5762676 of door een mail te sturen 
naar info@stichtingkleef.nl. 

 
Deze ontmoetingsbijeenkomst bij 
‘kLEEF! is kosteloos.  

Wij zijn voor ons voortbestaan na-
genoeg volledig afhankelijk van 
donaties. Een vrijwillige bijdrage 
wordt zeker op prijs gesteld. 

Kijk ook op onze website www.
stichtingkleef.nl of loop bij ons 
binnen, Vosselmanstraat 4 in 
Apeldoorn. 

Andere activiteiten bij Stichting 
‘kLEEF! zie: www.stichtingkleef.nl 

Ontmoetingsmiddag bij ‘kLEEF! over  
Chemobrein bij kanker  
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Kerk op Schoot 

Op 26 mei was de laatste ‘Kerk op Schoot’ viering met ds. Beer van dit 
seizoen.De kinderen gingen in de boot, net als in het verhaal van Jona.
Het was weer gezellig samen met de kinderen en hun ouders.

Ady en Tiety 

U kunt nog meedoen met de 
CUnstmarkt! 

We kregen veel enthousiaste reacties naar aanleiding van de oproep om 
deel te nemen aan de CUnstmarkt op zaterdag 31 augustus in de Bronkerk! 
Er hebben zich al meer dan vijftien Creatieve Ugchelenaren opgegeven. 
Een greep uit het aanbod: sieraden, kaarten, vilten notitieboekjes, stekjes,  
schilderijen, dichtbundels, keramiek, honing etc.  

Wilt u ook nog meedoen? Dat kan! U kunt zich nog opgeven vòòr 10 juni. 
Deelname is gratis. Het bedrag dat u doneert voor het waterpunt bepaalt u 
zelf. 
Mail naar cunstmarkt@gmail.com 

Namens de werkgroep CUnstmarkt (Creatief Ugchelen in actie voor het  
waterpunt), Deng en Giny 
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Ze doen niks, zei hij geruststellend 
tegen me. Hij keerde zich om en 
snuffelde wat tussen de rommel in 
de kofferbak van de stationcar. Een 
soort kap met gaas kwam tevoor-
schijn. Hij trok het over zijn hoofd 
en keek me aan door het rasterrui�-
tje. Ze doen niks, zei hij nogmaals. 

Het is al lang geleden. Mijn schoon-
vader was eigenaar van een tuin-
bouwbedrijf in Noord Holland en 
was bij ons op bezoek in Ugchelen. 
Na de koffie, waarschijnlijk met wat 
lekkers er bij, gingen we voor een 
wandeling naar de hei. Hij vond 
het prachtig. En hij zag mogelijk-
heden…  

Voor de bestuiving van tuinbouw-
producten gebruikte hij soms bijen-
volken. Een paar kasten stonden 
dan naast de velden en de bijen 
gingen aan het werk. Het was ook 
een hobby van hem, want zo nu 
en dan kwam er een potje honing 
op tafel. Lekkere liefhebberij dus. 
In Ugchelen, op de hei, kreeg mijn 
schoonvader trek in heidehoning, 

maar hij bracht het plannetje dat 
in hem opkwam alsof het een ex-
traatje was voor zijn zwerm bijen. 
Heidehoning, dat had het volkje 
wel verdiend na al die nuttige jaren 
tussen de bonen en de uien… Een 
paar bijenkasten hier op de hei, 
zou dat mogen, vroeg hij? Ik had 
geen flauw idee. Maar mijn vrouw 
wist hoe te handelen, belde de 
boswachter op en kreeg toestem-
ming van hem. Het mocht! Tegen-
woordig is men voorzichtiger, de 
wilde bijen en hommels hebben 
het moeilijk. Wij allen kunnen ze 
helpen als we onze dorpstuintjes 
wat insectvriendelijker maken. 
Moeten we zeker gaan doen. Een 
bijenhotel plaatsen in een rustig 
hoekje van de tuin en planten-
soorten kiezen waar wat te halen 
is voor de vele soorten bestuivers. 
Niet alleen nuttig, maar ook leuk 
om naar te kijken vanuit de luie 
tuinstoel… 

Toentertijd werd het mijn schoon-
vader dus toegestaan zijn kasten 
te plaatsen. Op de Hoog Buurlose 

heide, zo’n twintig meter van een 
bosrand, heb ik geholpen de afge-
sloten bijenkasten achter een paar 
struiken neer te zetten. Beetje uit 
het oog.  

Ze doen niks, zei hij dus. Met de 
kap over zijn hoofd en dik ingepakt 
bukte hij zich om de diertjes de vrij-
heid te geven. Ik dacht een licht ge-
zoem te horen. Ze doen niks… had 
hij gezegd, maar ik wou de steek-
proef toch maar niet afwachten, ik 
zette het op een lopen… 

Tekst en illustratie: Jan Kremer

Op 22 juni viert Staatsbosbeheer 
het 125 jarig bestaan met een 
‘Van Boom tot Bos dag’ op ’t 
Leesten. Leer het werk van 
Staatsbosbeheer en het bos 
kennen met interessante bos 
activiteiten. 

Staatsbosbeheer is ooit begonnen 
op de Veluwe met het vastleggen 
van het stuifzand door bomen 
te planten. Die dennenbomen 
kwamen meteen goed van pas 
voor de mijnbouw. Inmiddels zijn 
de taken van Staatsbosbeheer 
veel breder geworden maar bos 
en bosbeheer is daar nog steeds 
een groot onderdeel van. Met 
de van Boom tot Bosdag gaan 
we bomen opmeten, jaarringen 
tellen en knutselen met natuurlijke 
materialen. Tussen 11.00 en 15.00 
Bent u van harte welkom op ’t 
Leesten bij het Informatiecentrum.  

Het Informatiecentrum van 
Staatsbosbeheer bevindt zich in 
het Bospaviljoen ’t Leesten aan de 
Hoenderloseweg 191 in Ugchelen. 

Ook deze zomer organiseert 
Staatsbosbeheer excursies 
rond het thema wolf. Tijdens de 
excursie “Hoe wolven en schapen 
naast elkaar leven op de Midden 
Veluwe” word je meegenomen 
langs verschillende maatregelen, 
zoals wolfwerende rasters en 
kuddebeschermingshonden, die 
ingezet zijn om conflicten tussen 
de wolf en schapen  te voorkomen. 
Hierdoor is er een situatie ontstaan 
waarin de schapen en wolven 
naast elkaar kunnen leven. Tijdens 
de wandeling leer je ook meer over 
de wolf en de effecten van de wolf 
op de Veluwse natuur.

Wandel mee over de Hoog 
Buurlose Heide en kom meer 
te weten over het beheer dat 
Staatsbosbeheer uitvoert sinds 
de komst van de wolf. Op de 
Midden Veluwe leeft sinds 2019 
een wolvin. Later vestigde zich 
ook een mannetjes wolf in het 
gebied en in 2022 werden de 
eerste 4 wolvenwelpen geboren. 
Al vele jaren beheren schapen de 
heide en graslanden in dit gebied. 
Sinds de komst van de wolf heeft 
Staatsbosbeheer de manier van 
werken moeten aanpassen. Onze 
ervaringen delen we graag met het 
publiek.

Op de website van Staatsbos- 
beheer kan je je aanmelden voor 
deze excursie.
https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-
in-de-natuur/wolven-en-schapen-
hoog-buurlo 

Bomen kijken 

Steekproef  
HEIDEHONING 

Wolven en schapen  

Vleermuizenpaal 

Sinds 18 mei staat er in de Beektuin 
tegenover het IJscafé een vleermui-
zenkast op een paal. Het plaatsen 
ervan is nog een heel werk. Eerst is 
het gat gegraven, dan de paal erin 
en daarna komt de kast er bovenop. 
De kast kan door vleermuizen als 
zomerverblijf, paarverblijf en kraam-
verblijf gebruikt worden. Bij milde 

winters kunnen de vleermuizen er 
ook in overwinteren. De gemeente 
Apeldoorn heeft de paal daar la-
ten zetten omdat het vermoeden 
bestaat dat er vleermuizen in het 
schoolgebouwtje ernaast zouden 
zitten. Dat gebouwtje wordt afge-
broken. De kast is daar als com-
pensatie neergezet. Als de zon is 

ondergegaan komen de vleermui-
zen tevoorschijn. Het zijn hele nut-
tige dieren. Ze eten veel insecten. 
Er vliegen in de Beektuin diverse 
dwergvleermuizen rond. Dus ga in 
de avondschemering maar eens 
kijken. 

Nel Appelmelk

De personen op de foto bij de paal zijn v.l.n.r.: Sabine Boucherie, Jos van Bussel en Rolf Pinkhorst
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In de auto draag ik regelmatig 
een zonnebril. Zeker in deze 
tijd van het jaar. Ik ervaar het 
als prettiger voor mijn ogen, 
maar soms schuif ik hem even 
omhoog om te zien wat de wer-
kelijke kleur is van de natuur. 
Een soort ‘reality-check’. Klopt 
het wat ik zie? 

De ‘glazen’ van de ‘bril’ waar-
mee je kijkt beïnvloeden hoe je 
iets of iemand ziet. We noemen 
dat een paradigma. Dingen die 
je hebt geleerd door opvoeding, 
cultuur, geloofsovertuiging of 
door omstandigheden en die je 
mening en gedrag beïnvloeden.  

We zijn zo gewend om ergens 
iets van te vinden, dat we het 
vaak niet eens in de gaten heb-
ben. Wanneer je bijvoorbeeld 
door een onbekende stad loopt, 
vorm je je telkens een nieuwe 
mening: Oh, mooie oude gevel, 
nou die gordijnen zijn ook ou-
bollig, wat een leuk bankje…. 
Alles wat je waarneemt, wordt 
aangehouden tegen je overtui-
gingen van hoe iets zou moeten 
zijn. 

Ook als we naar mensen kijken 
gebeurt dat ongemerkt. Zonder 
het te beseffen heb je dan soms 
zomaar een oordeel klaar over 
iemand waar je niets of nauwe-
lijks iets van weet. Uiteindelijk 
zegt dat niet iets over die an-
der, maar vooral over jou. Hoe 
jij naar de wereld en andere 
mensen, maar ook naar jezelf, 
kijkt.  

Er is veel gaande in de we-
reld, wat steeds meer leidt tot 
heftige meningsverschillen en 
verdeeldheid. Laten we zo nu 
en dan onze bril eens afzetten 
en checken of wat we denken 
te zien ook klopt met de werke-
lijkheid.  

Wat je denkt te zien 
is wat je krijgt 

Bosruiters zestig jaar 

In 2024 viert ponyclub de Bosruiters 
haar 60 jarig bestaan. Tijdens dit jubi-
leumjaar wordt er op zaterdag 15 juni 
een Jubileum dag gehouden. 
Dan gaat er van alles gebeuren op 
het terrein van de Bosruiters. 
 
Van 10.30 tot 12.00 uur is er een 
OPEN DAG waarbij de leden van de 
Bosruiters tijdens een aantal demon-
straties laten zien wat ze kunnen. Zo 
zijn er o.a. springdemonstraties, een 
clowntjescarrousel, een Pas de Deux 
en een clinic Vrijheidsdressuur. 
 
Na de lunch is er van 13.00 tot 15.00 
uur een SPELLETJESMIDDAG. Er 
worden spelletjes gedaan met en 
zonder pony. 

Ook kinderen (van 6 t/m 18 jaar) die 
nog niet lid zijn, maar wel een eigen 
of verzorgpony hebben, worden door 
het bestuur van de Bosruiters van 
harte uitgenodigd om mee te doen. 

Aanmelden kan per mail: 
info@bosruiters.nl 
Deelname is gratis! 

Publiek is van harte welkom om de 
Jubileum dag van de Bosruiters te 
bezoeken. Het terrein van de Bosrui-
ters ligt aan de Zr. Meyboomlaan in 
Ugchelen tegenover de ingang van 
verpleeghuis Randerode. 

Kijk voor meer informatie over de 
Bosruiters op www.bosruiters.nl. 

Erve Kiekebos, Boerderij voor de toekomst 
Deze boerderij is een fijne plek waar mensen en natuur elkaar ontmoeten. 
We zijn een gemeenschapsboerderij, dus als u wilt kunt u genieten van de 
groenten. Het erf staat open voor iedereen die mee wil doen. Je kunt zelfs 
mede eigenaar worden. 

Wilt u meer weten?
Kom  gerust 15 juni vanaf 13:00 uur naar de open dag. We zetten dan de 
deuren van de boerderij wagenwijd open. Kom langs en maak kennis met de 
boeren, de plek en elkaar. Een uitgebreide folder van Erve Kiekebos ligt op de 
balie in de kerk of kijk op de website  ervekiekebos.nl 

Breestraat 9, 7399 RE Empe. Info@ervekiekebos.nl  

Fietstocht Gelderse 
Toren 

Het Fietsgilde Apeldoorn houdt op 
woensdag 12 juni  a.s. een recre-
atieve fietstocht naar de Gelderse  
Toren. Het kasteel de Gelderse 
Toren is een grote ronde toren in 
Spankeren (gemeente Rheden) in 
de uiterwaarden van de IJssel. Het 
kasteel wordt voor het eerst ge-
noemd in 1179.  

Deze dagtocht van ca. 51 kilometer 
vertrekt om 10.00 uur bij Sporthal 
Matenpark, Heemradenlaan 130, 
7329 BZ  Apeldoorn 

Een tocht over vlakke verharde we-
gen en fietspaden. Deze tocht is ook 
geschikt om met een 3-wiel fiets te 
rijden. 

Fietsers kunnen tegen betaling van 
€ 3,00 deelnemen en eten en drin-
ken zelf meenemen. 

Aanmelden, het liefst via website: 
www.fietsgilde-apeldoorn.nl/pro-
gramma  bij betreffende fietsroute 
op knop “Hier aanmelden”, maar te-
lefonisch kan ook op werkdagen tus-
sen 18:00 en 20:00 (06 83605380). 
Vermeldt dan de datum van de fiets-
tocht en het aantal personen. 

Voor nadere informatie: zie www.
fietsgilde-apeldoorn.nl of telefonisch 
06 83605380 (op werkdagen tussen 
18:00 en 20:00 uur) 
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