
 

 
Liturgie  

 

 

Zondag 25 mei 2025                                                
 

     
 
VOORBEREIDING 
 

Muziek 
 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 

 
– allen gaan, zo mogelijk, staan –  

 
Openingslied: Heer wij zijn bijeen gekomen (op de 

melodie van Lied 103c) voor tekst  z.o.z.  

 
Bemoediging, groet en drempelgebed  
 
Vervolg openingslied (z.o.z.) 
 

– allen gaan zitten – 
 

- de kinderen gaan naar hun eigen ruimte en nemen 
het Licht mee - 
 
Kyriëgebed, afgesloten door Lied 329: O Heer God, 
erbarmend genadig lankmoedig 
 
Glorialied: Lied 487 : 2 en 3 (Eer zij God die onze 
Vader en die onze Koning is)  
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed 
 
1e lezing: Johannes 13 : 31 – 35 ( lector) 
 
Zingen: Lied 568a  (Ubi caritas)  
 

 
2e lezing: Openbarting 19 : 4 – 9  
 
Zingen: Lied 755  (Toch overwint eens de genade) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: Lied 838 : 4, 2 en 3 (Wij danken u, o liefde 
groot) 
 
RONDOM HET DELEN 
 
Toelichting bij bloemen en kaart (diaken) 
 
Dankgebed, voorbeden (met acclamatie: Lied 333 
Kom, Geest van God), stil gebed en gezamenlijk 
Onze Vader 
 
Toelichting bij de collecten (diaken) 
 
- De kinderen komen terug, de jongsten kunnen 
worden opgehaald bij de oppas - 
 
Inzameling van de gaven 
 
OP WEG 
 
– allen gaan, zo mogelijk, staan – 
 
Slotlied: Iona 17  (Goedheid is sterker dan 
slechtheid) z.o.z.  
 
Zending en zegen , gezongen Amen                                              

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Eline van Iperen 
 
Ouderling van dienst:  Tina Dijk 
 
Diaken: Evelien van Dijk  
 
Lector:  Bert Brink 
 
Organist: Paul Gelderloos 

 

Bestemming  collecten: 
             1: Diakonie 
             2: Kerk 

   Uitgang: Stichting SaintÉgidio Apeldoorn 
 

Diaconie: IBAN NL 86 RABO 0373 7480 43  
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie  o.v.v. 
uitgangscollecte  
 

                                     Deze viering met beeld wordt uitgezonden via YouTube  

 



 

 
Openingslied 
 
Heer, wij zijn bijeengekomen, 
mensen, overal vandaan, 
had Gij ons niet meegenomen, 
niemand was hierheen gegaan, 
want wij schromen hier te komen, 
volop in het licht te staan. 
 
Bron van liefde, zeer verheven, 
helder stralend als de zon, 
bleef uw warmte weg, maar even, 
niemand die hier wezen kon –  
hoogverheven licht ten leven 
dat het duister overwon. 
      
Vervolg openingslied 
 
Laat uw liefde ons bestralen, 
laat het licht zijn om ons heen; 
Gij vergeeft wel duizend malen 
onze zonden, één voor één. 
Als wij falen, weer verdwalen,  
schijnt uw licht, uw licht alleen! 
 
 
 
Slotlied 
 
Goedheid is sterker dan slechtheid, 
liefde sterker dan haat – 
licht is sterker dan duister, 
leven sterker dan dood. 
Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij 
sinds Hij ons liefhad. 
Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij 
sinds Hij ons liefhad. 

 


